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Interview met Isabel Medina Peralta 

 

Inleiding 

 

In het huidige nummer van ons interviewformat "Front Line Reports" interviewen we 
de nationalistische activiste Isabel Medina Peralta uit Spanje voor het nieuwe Duitse 
online magazine voor politieke theorie van de NSDAP/AO "Der Angriff (DA)/De Aan-
val". Het interview werd afgenomen door hun hoofdredacteur "Wehrwolf". 
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Interview 
 

DA: Stel jezelf voor. 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Ik ben vooral een nationaalsocialist. Ik ben een politieke soldaat die zijn plicht doet. Ik 
begrijp dat een man (in mijn geval een vrouw) wordt gedefinieerd door zijn daden, door zijn 
specifieke manier om de wereld te begrijpen en zich daarin te presenteren. De weg die ik 
heb gekozen is die van de actie. "Ik geloof, ik vecht", dat is het categorische gebod van mijn 
bestaan. 

 

DA: Wanneer bent u met uw politieke werk begonnen en wat was uw motivatie 
daarvoor?  

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Ik begon me op dertienjarige leeftijd actief met politiek bezig te houden. Het was op dat 
moment dat ik de opleiding en culturele capaciteit van een mens begon te waarderen, zodat 
ik alles ging lezen wat ik nuttig achtte. Hoewel mijn eerste lezingen over filosofie gingen, 
leidden alle wegen naar Rome, en in dit geval naar een gegronde en praktische politieke 
ideologie. Mijn handelingen, mijn manier van handelen, mijn smaken en waarderingen zijn, 
en zijn dat al zolang ik me kan herinneren, fascistisch. 

 

Op veertienjarige leeftijd begon ik conferenties en demonstraties bij te wonen, kort daarna 
richtte ik een tijdschrift op voor politieke informatie en voorlichting, en ik begon de 
transmutatie in mijn levenskeuze te merken. Maar alle problemen die mijn politieke 
gezindheid mij bezorgde leken dwaas, de vijand wist niet dat ik streed voor grootsheid en 
onsterfelijkheid! De wil om de chaos te ontrafelen, de ontspoorde wereld weer op orde te 
brengen, en op te treden als bewaker in de hoogste Platonische betekenis van orde, dat is de 
dringende taak die het nationaal-socialisme zich gesteld heeft; en het is de taak die ik mijzelf 
ook gesteld heb. Mijn drijfveer is te handelen voor het behoud van schoonheid en harmonie, 
te handelen uit deugd en de kunst te situeren in de vitale stelregel van het centrum van het 
universum. 

 

DA: Werkte/werkt u samen met politieke partijen en/of organisaties binnen Spanje en/
of zelfs internationaal? 

 

Isabel Medina Peralta: 
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Ja. Zoals ik al eerder heb gezegd, begon ik mijn politieke loopbaan met de oprichting van 
een Jonsista weekblad, dat wil zeggen, verbonden aan de nationaal-socialistische lijn binnen 
het Spaanse fascisme. Het kreeg de naam "La Conquista del Estado", naar het weekblad 
waarmee de fascistische politieke strijd in Spanje in 1931 begon onder de pen van Ramiro 
Ledesma Ramos. Na de publicatie van mijn nummers begon ik kameraden te ontmoeten, 
enkele lezers en anderen die zich bij het project aansloten. Toen ik ontmoette wie nu mijn 
trouwste kameraad en beste vriend is, begon ik met hem een periode van strijdbaarheid in de 
Falange, maar jaren nadat ik me aan de partij had overgegeven, kon ik vaststellen dat de 
huidige sociale omstandigheden de essentie van de partij verslechterden tot ze onherkenbaar 
werd voor iemand van haar eigen oprichters. Dus begon ik een strijd in "Bastion Frontal", 
een voorbarige jeugdgroep met als hoofddoel niets anders dan het publieke bewustzijn te 
schudden op basis van virale media-acties. Na de ontbinding ervan lees en bereid ik de 
nieuwe stappen voor op een solide en onbreekbare structuur voor de toekomst. Niettemin 
neem ik deel en strijd ik samen met Spaanse kameraden in een culturele vereniging en 
internationaal, zowel in mijn partij "Der Dritte Weg", in Duitsland, als in het Britse 
tijdschrift "Heritage and Destiny", waaraan ik regelmatig artikelen meewerk. Ik onderhoud 
ook contacten en samenwerking met bepaalde partijen in Brazilië, Frankrijk en Italië. 

 

DA: Bent u nog steeds verbonden met "Bastion Frontal"? Zo ja, vertel onze lezers dan 
iets over de geschiedenis van de genoemde organisatie en haar doelstellingen. 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Bastión Frontal was een militante jongerenorganisatie die uitging van politieke strijd en 
straatactie. Zij ontstond in Madrid in een klimaat van politieke controverse, sociale 
onrechtvaardigheid en economische crisis, wat uiteraard bevorderlijk was voor de 
voortijdige groei van de groep. Het ontbrak haar echter aan een stevige leiding, een concrete 
ideologische vastberadenheid en toekomstperspectieven. Toen ik besloot lid te worden van 
de partij, zag ik duidelijk dat zij geen enkele duurzame toepassing had in het Spaanse sociale 
landschap en dat zij zelf slechts moest dienen als actiegroep om het geweten te beroeren, 
waarbij zij door vastberaden acties weerklank vond in de media. In die zin hebben wij onze 
doelstellingen bereikt, want de groep werd zelfs in het nationale parlement genoemd. Later 
zorgden de gedragsproblemen van sommige mensen, de ongedisciplineerdheid en 
inconsequentie van veel militanten, gevoegd bij de juridische problemen die onze publieke 
optredens veroorzaakten, voor een teleurstelling die de strijdlust van onze soldaten deed 
afnemen. Ik verliet de partij een maand voor haar ontbinding wegens meningsverschillen 
met een van de leiders. Mijn besluit was gebaseerd op het feit dat de toekomst van de groep 
en haar leiders ver af stond van mijn ideologisch denken en mijn strijdlustige ethiek. 

 

DA: U benaderde voor het eerst het publiek door op 13 februari 2021 in Madrid een 
toespraak te houden over de Spaanse Falangistische Vrijwilligersdivisie 
"Azul" ("Spaanse Vrijwilligersdivisie") uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij u het 
blauwe Falangistische shirt droeg. Deze toespraak heeft veel stof doen opwaaien, zelfs 
op internationale schaal. - Verklaar aan onze lezers uw motivatie achter deze 
toespraak en uw beslissing om daar in het Falangistische uniform te verschijnen. 
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Isabel Medina Peralta: 

 

Ik kan echt niet uitleggen waarom ik daar was, amper achttien jaar oud, in een pantheon 
gewijd aan helden en voor 300 mensen met een microfoon. Ik was min of meer bekend in 
Spanje omdat mijn gedrag, en mijn minachting voor de gevolgen, van een meisje een 
politiek soldaat maakte gelijk aan de mannen. Bijvoorbeeld, toen ik vijftien was, kwamen 
veel hooligans van een Brits antifascistisch team naar Madrid. Terwijl mijn vrienden 
nadachten en beslissingen namen over strategieën, besloot ik voor hen te gaan staan en een 
van mijn eigen ideeën uit te voeren, wat succes had aangezien die antifascisten werden 
vernederd door één enkel klein meisje. Ook rekening houdend met mijn persoonlijkheid en 
fysieke verschijning , doet mij vermoeden dat bepaalde organisaties besloten hebben mij 
een stem te geven bij demonstraties om een nieuw publiek aan te trekken en een nieuw, 
minder agressief media-imago te geven. Die dag liep het "propagandabesluit" echter een 
beetje uit de hand. Met mijn toespraak wilde ik in al die mannen het martiale en ethische 
karakter van de divisiesoldaten wekken, ik wilde de virtuositeit van de Spaanse strijder en 
zijn geschiedenis verheerlijken en bovenal wilde ik dat de wind de echo van mijn woorden 
zou laten ruisen en de cipressen van het kerkhof zou doen schudden. De onbetwistbare 
waarheid vertellen, de onveranderlijke stem van de geschiedenis die in onze dagen sterft en 
weinigen durven een vinger naar de vijand te wijzen. Ik geloof dat halve maatregelen, die 
ideologische overschrijding ten gunste van het verwerven van een betere mening over een 
corrupte samenleving, nergens toe zal leiden, nooit. Ik vind dat iemand zijn privileges moet 
opofferen voor de gemeenschap en eerlijk gezegd vind ik het niet erg om dat te doen, want 
mijn plicht doen is het belangrijkste voor een man met eer. Bovenal probeerde ik de 
militanten ervan bewust te maken dat het leven waardeloos is als je niet in staat bent het op 
te offeren aan een immens ideaal. 

 

In de toespraak begon ik met een parafrase van Adolf Hitler in een uitspraak over de 
glorieuze prestatie van de Spaanse divisie, en vervolgens spoorde ik de kameraden van onze 
eeuw aan om de gevolgen te verachten, want een boete, een kleine gevangenisstraf of dat je 
vriendin je verlaat omdat je een "nazi" bent, geen van deze kleine omstandigheden is te 
vergelijken met degenen die hun leven gaven voor onze zaak. Zoals ik al zei: 

 

"Zij die de kou van de Russische steppe en het vuur van Krasny Bor overleefden, gingen 
terug om de voorzienigheid in Berlijn uit te dagen, samen met de Charlemagne-eenheid, 
samen met de SS, voor de verdediging van wat duizend jaar grootheid en glorie zou 
worden." 

 

De dood was voor hen niet het einde, het was het begin van een tijdperk, het Hitleristische 
tijdperk, en vandaag moeten wij strijden zoals zij reeds deden, "in elk van onze daden 
moeten wij de revolutie aanwezig maken, zelfs als de dood ons overvalt; want in dat geval 
zullen wij sterven onder de zon of onder de sterren, maar ons bloed zal vruchtbaar worden 
als een verjongde bron". 

 

Tot slot benadrukte ik de essentiële noodzaak om te strijden tegen de vader van alle 
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corruptie, tegen de heer van de wereld, de aanstichter van immigratie, van morele 
ontaarding, van de financiële crisis, omdat: "Het is onze hoogste plicht om te vechten voor 
Europa en voor Spanje, nu zwak en geliquideerd door de vijand, de vijand die altijd dezelfde 
zal zijn hoewel met andere maskers: de Jood. Want niets is zekerder dan deze bevestiging: de 
Jood is de schuldige." 

 

Ik droeg een Falangistisch shirt voor het principe van uniformiteit. Ook al was ik het van alle 
aanwezigen die mijn stem verhief of de microfoon pakte, niets onderscheidt mij van mijn 
kameraden. Het blauwe shirt herinnert ons eraan dat we allemaal strijden voor een 
gemeenschappelijk idee en dat we in vergelijking met dat idee allemaal onbeduidend zijn. 
Bovendien is dit hoe de Spaanse soldaten vochten, blauw hemd naast het hakenkruis, het 
symbool van het herleven. 

 

DA: Helaas heeft Franco zich niet officieel bij de As aangesloten. Wat denkt u dat hun 
bedoeling was achter deze beslissing, en denkt u dat een bondgenootschap de 
oorlogsinspanningen van de As op een belangrijke manier had kunnen beïnvloeden? 

 

Isabel Peralta: 

 

In het begin van de jaren dertig begon een nieuwe geest te ontstaan, identiek aan de geest 
die reeds de zielen van de jongeren in heel Europa beroerde. Deze beweging werd opgericht 
door Ramiro Ledesma Ramos, redacteur en algemeen secretaris van "La conquista del Esta-
do". 

 

Later sloot hij zich aan bij José Antonio's Falange, minder strijdlustig, gematigder, meer 
katholiek dan Duits. Uiteraard leidde dit al snel tot een breuk. Zowel Ledesma als José An-
tonio bereikten echter de laag van leiders van het fascisme in Spanje. Toen de burgeroorlog 
uitbrak, werden alle leiders en functionarissen van de Falange en JONS gevangen genomen 
en doodgeschoten. In het geval van José Antonio is de mogelijkheid die Franco had om hem 
te redden opvallend, en hij zag af van het voorstel tot vrijlating. 

 

Franco, een strateeg, opgeleid in de hoogste militaire strengheid, was in het geheel niet geïn-
teresseerd in het leven van deze leiders, omdat hij wist dat met hen zijn figuur verduisterd en 
waardeloos was. Nadat hij de oorlog had gewonnen, greep hij de Falange, haar symbolen, 
haar doctrine (althans in theorie) en haar volkslied. Hij voegde de partij samen, waardoor een 
ideologische cocktail ontstond tussen carlisten, fascisten, conservatieven, liberalen en 
katholieken, en terwijl men geloofde dat Hitler de oorlog zou winnen door zijn eerste stand-
punten naar voren te schuiven. Ze kwamen samen in Hendaye en Hitler verklaarde dat "hij 
liever zijn tanden één voor één zou laten uittrekken voordat hij Franco weer zou ontmoeten." 

 

Toen kwam de schemering van de goden, en onder de ruïnes van Berlijn bezweek al het 
mooie, harmonieuze, rechtvaardige en ware. In Spanje werd het fascistische saluut als offi-
cieel afgeschaft, de "camisas viejas" van de Falange werden aangevallen en geëlimineerd, 
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waarbij ze werden vervangen door technocraten, en uiteindelijk gingen ze akkoord met het 
Zionisme door in Spanje militaire bases te installeren in ruil voor geld, in de zuiverste stijl 
van lage prostitutie, Als je het vanuit een ideologisch standpunt bekijkt... 

 

DA: In uw toespraak over de "Blauwe Divisie" noemde u ook de internationale joodse 
invloed. Ik moet zeggen dat ik daarvan nogal onder de indruk ben, omdat het niet ge-
bruikelijk is om op zo'n jonge leeftijd zo duidelijk over dit specifieke onderwerp te 
spreken, ook, en dat is geen leeftijdsding, is het tegenwoordig moeilijk om in het open-
baar over de invloed van Joden te praten, vooral binnen de EU. Beschrijf onze lezers 
hoe u het Joodse probleem heeft leren kennen. 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Het is moeilijk, ik weet het, maar het is in wezen noodzakelijk. De mens moet weten wat het 
probleem is, hij moet het een vorm, een gezicht, een naam geven. De naam van het probleem 
is het Jodendom, het internationale Jodendom en zijn totale minachting voor andere volkeren 
en voor de harmonieuze ordening der dingen. Ze speculeren op de ellende van het volk, ze 
nestelen schadelijke ideeën in het nationale organisme als parasieten: gisteren communisme, 
vandaag antiracisme, feminisme of LGTBI. Het zijn parasieten, en parasieten moeten eerst 
als zodanig geïdentificeerd worden om verder te kunnen zoeken naar een remedie. Soms is 
het moeilijk om eerlijk tegen onszelf te zijn, we weten het, we weten hoe gevaarlijk het Jood-
se probleem is. Maar we kijken liever de andere kant op en leiden anderen af met liefkozende 
eufemismen als "de elite" "het uitverkoren volk"...Nee! Ik geef niet om de gevolgen, ik leef 
voor de eer, niet voor het brood en ik zou er nooit spijt van hebben de waarheid te verkondi-
gen, hoe moeilijk mijn omstandigheden daarna ook zijn geworden, ik zou het nog duizend 
keer herhalen. Ik begon de Joodse kwestie te bestuderen sinds ik de wereld begon te bestu-
deren. Overal waar je ogen reikten vond je een Jood: de pers, banken, energiebedrijven, 
olie... Bij het bestuderen van de universele geschiedenis merkte je het terloopse detail op dat 
van Egypte tot de Romeinse praetor, langs Caesars, Russische tsaren, Roemenen, Engelse, 
Spaanse of Franse veroveraars, je een episode van verdrijving jegens de Jood vond. 
Analyseer de feiten zonder ideologische vooroordelen, verwijder de blinddoek en je ontdekt 
slechts één naam: "De Jood". 

 

DA: Hoe zou u uw politieke opvattingen in het algemeen omschrijven? Bent u Falan-
gistisch georiënteerd, of meer in de richting van het standpunt van Francisco Franco? 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Ik ben een nationaalsocialist. Eerst begon ik mijn politieke loopbaan in de Falange vanwege 
mijn devotie voor Ramiro Ledesma Ramos en uit dankbaarheid voor het offer van José Anto-
nio en onze gevallenen. In de nieuwe Falange had ik veel ideologische verschillen, omdat ik 
volgens mijn partijkameraden een "grondblauwe" was (een metafoor voor het bruine hemd). 
Het blauwe hemd was het partijhemd en staat voor de serieuze en proletarische geest van de 
arbeidersklasse, en ik besloot het tijdens de toespraak te dragen, ten eerste vanwege het ge-
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fundeerde principe van uniformiteit, want in een atrium of op de laatste rij ben ik nog een 
soldaat en verdien ik geen enkel onderscheid. Ten tweede, omdat onder het Wehrmacht-
uniform van de Falangistische soldaten dat blauw gloort dat herinnert aan onze natie en haar 
glorieuze geschiedenis, zoals hun hymne zegt "glorie aan het vaderland dat het pad van de 
zon wist te volgen over het blauw van de zee", waarbij de hele wereld werd veroverd. 

 

Toch is mijn doctrine zuiver nationaalsocialistisch en gehoorzaam ik alleen aan de bevelen 
van de goden of van Hitler, dus elke nieuwe partij die haar essentie wil afwerpen of 
"verdunnen" alsof het slecht is, elke "vierde politieke theorie" wordt mij voorgesteld als een 
ideologische overtreding en een zeer ernstige fout wegens oneer jegens de goden. 

 

DA: Persoonlijk vind ik dat de achtergrond van de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 
een goed voorbeeld is van de situatie waarin alle landen van de westerse wereld zich 
vandaag de dag bevinden, en alleen al daarom lijkt het me jammer dat de geschiedenis 
van de Spaanse Burgeroorlog voor veel mensen buiten Spanje nog steeds zeldzaam is. - 
Wat is uw mening over dit onderwerp? Denkt u dat de omstandigheden van de enorme 
politieke spanningen tussen links en rechts, die later de Spaanse Burgeroorlog hebben 
uitgelokt, (op enigerlei wijze) vergelijkbaar zijn met de huidige situatie in de westerse 
wereld? 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Mijn antwoord op deze vraag werd al gegeven door Jose Antonio, Primo de Rivera in de 
vroege ochtend van zijn executie: "Ik wou dat het mijne het laatste Spaanse bloedvergieten in 
burgerlijke strijd was, ik hoop dat het Spaanse volk, zo rijk aan goede innemende kwaliteit-
en, vrede vindt en een vaderland van brood en gerechtigheid". Maar, en de situatie vanuit 
praktisch oogpunt bezien, is het Spaanse volk het zelden met elkaar eens geweest. Wij ver-
loren ons rijk deels door de joodse financiering die de Engelse schepen ontvingen, deels door 
interne onenigheid. De oorzaak van de val van ons zonne-imperium is niets anders dan in-
terne desorganisatie en gebrek aan harmonie. Vandaag zien we overeenkomsten. De afkon-
diging van de Tweede Republiek was niets anders dan de triomf van het liberalisme en indi-
vidualisme over ons volk. Soms naar links, soms naar rechts. Vandaag zien we deze muffe 
en smakeloze ideeën gematerialiseerd in de "Partido Popular" en in de PSOE (een partij die 
al aanwezig was in het politieke landschap van die jaren '30). 

 

Buiten deze twee lagen, die elke dag homogener worden, moeten we de rest van de ideeën en 
praktijken verenigen. Zo ontstaan Vox en Podemos. Partijen vergelijkbaar met de Liga van 
Mateo Salvini of AFD in Duitsland en haar consequente tegenstanders. Maar hoe zit het met 
dat echt radicale links? En dat fanatieke nationalisme dat in de Falange aanwezig was? Voor 
die partijen of ideeën is geen plaats in de democratie van vandaag. Ons tijdperk wordt geken-
merkt door een kinderlijk universalisme, een totaal gebrek aan waarden en ideeën, en een 
daling van de collectieve moraal. We moeten deze situatie doorbreken en deze decadente 
waarden omzetten, daarvoor is niets meer nodig dan fanatisme, en fanatisme is vandaag de 
dag afwezig. 
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DA: Wat zijn de belangrijkste problemen in uw land? 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Spanje is niet langer een soevereine natie, nu is het een klein onderdeel van dat conglomer-
aat dat de Europese Unie vormt, en meer nog, de geglobaliseerde wereld. Daarom ligt het 
probleem van Spanje niet in ons eigen grondgebied, maar in de onderwerping aan buiten-
landse mogendheden. 

 

In de eerste plaats, en als belangrijkste gevolg van dit ernstige probleem, is er de raciale ver-
dringing, die, hoewel zij niet zo uitgesproken is als in Londen of Parijs, een tastbaar prob-
leem is dat in een vernietigend tempo voortschrijdt en een bedreiging vormt voor de natu-
urlijke orde, de veelkleurigheid van de wereld en al het moois dat Spanje als natie, gemeen-
schap en volk de wereld zou kunnen brengen. Uit studies van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek blijkt dat alleen in Almería de binnenkomst van 58.000 illegale immigranten in 
kleine bootjes kan worden geregistreerd. In Barcelona zijn er al getto's, buitenwijken die aan 
hun lot lijken overgelaten en die vergelijkbaar zijn met honderden kilometers reizen naar een 
misselijkmakende uithoek van Afrika. Dit kan leiden tot meer geweld, misdaad of vandal-
isme, maar het is niet precies het onderliggende probleem. Wild gedrag kan heel goed 
worden verholpen door deportatie. We kunnen ons discours niet richten op dit soort gedrag, 
maar we moeten integendeel onze ogen openen en beseffen dat zelfs de meest eerlijke 
Marokkaan zijn vijf of zes kinderen hier zal krijgen, dat ze op nationaal grondgebied zijn 
geboren en een Spaanse documentatie zullen hebben, kinderen die zullen kunnen stemmen 
en beslissen, en dat ze hun cultuur, die noch Spaans noch Europees is, zullen invoeren in een 
reeds bezet gebied dat slechts een herinnering zal blijven in een geschiedenisboek zoals die 
natie die Amerika veroverde of Don Quichot schreef. Dat is wat er vandaag gebeurt, 
vraatzuchtig, oprukkend en alles wat mooi is verpletterend, de resten van het blanke, bes-
chavende en creatieve ras achterlatend om als een lijk in de zon te rotten. Het immigratie-
probleem gaat gepaard met het lage geboortecijfer in mijn land, dat binnen de EU een van de 
naties met het laagste geboortecijfer is. Spanjaarden worden overgeleverd aan hedonisme, 
aan het meest absurde individualisme of stromingen zoals feministen of homoseksuele 
mode, waardoor de natuurlijke regeneratie van het rassenweefsel bijna onmogelijk wordt. 

 

Aan de andere kant de economische onzekerheid, het gebrek aan infrastructuur, de militaire 
verlegenheid en de controle van buitenlandse mogendheden met militaire bases op ons eigen 
grondgebied, het ontbreken van een krachtig leger en niet een roster van sepoys in dienst van 
de NAVO. Al deze problemen bestaan naast elkaar in de schaduw van wat ooit Spanje 
heette. Maar we moeten naar de essentie. De Jood is degene die onderontwikkelde landen 
destabiliseert en de immigratiegolven naar Europa dirigeert; hij is degene die de beschaafde 
volkeren voorbereidt op hun invasie met zijn humanitaire en tolerante woorden, die vrouwen 
bedriegt om hen van hun grootste deugd te ontdoen, die de mens afleidt en zwak maakt, die 
de economie destabiliseert en samengestelde en onnatuurlijke belangen creëert. Dat is het 
probleem, het verwijderen van de controle die het internationale Jodendom uitoefent over 
Spanje, die ons volk verstikt tot de dood, de beschaving zou weer op orde komen. Het is de 
schuld van de Jood. 
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DA: Wat is uw standpunt ten aanzien van de (vermeende) Eu-
ropese Unie (EU)?  

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Richard Kallergi ontwierp begin jaren twintig een plan. Dit plan heette "Pan-Europa" en onder 
de stelregels ervan moeten we in letterlijke zin het volgende voorschrift benadrukken: "de blan-
ke rassen van Europa moeten worden vernietigd en vervangen door een nieuw ras van negroïde 
- Euraziërs die volgzaam zijn en gemakkelijk te domineren." De vitale stelregel van het Joden-
dom is het domineren en onderwerpen van de naties van de wereld om het woord van hun God, 
de controle over de wereld van het "edele ras", te effectueren. Dit "edele" ras is niet zoals de Af-
rikaanse of Mongoloïde rassen, passieve, ongevaarlijke en nuttige rassen in de polychromie van 
de natuurwet, integendeel, het Joodse ras is destructief, parasitair, schadelijk. Om totale controle 
uit te oefenen over een min of meer uitgestrekt gebied, moet een geheel van gemeenschappelijke 
wetten worden gecreëerd, enkele globale ideologische leefregels, een identiek monetair systeem. 
Dat deden ze al in Rome, en ze probeerden zo door te gaan totdat een Oostenrijkse schilder er 
een stokje voor stak. Daarna, in de Gotterdammerung, had Europa geen licht meer, zonder gids, 
en werd het tijd om het plan uit te voeren dat Kalergi al had bedacht. De vlag werd door hem 
ontworpen (de twaalf sterren staan voor de twaalf stammen van Israël) en zijn stelregels waren 
universalisme, consumentisme en individualisme. De overgrote meerderheid van de landen die 
iets hebben bijgedragen aan de wereld worden gedomineerd; de beschavende volkeren, het 
creatieve ras, onder hetzelfde symbool en dezelfde munt onderworpen aan de dollartransactie en 
het federale reservesysteem. 

 

Het is waar dat elk land zijn eigen wetten kan hebben, maar volgens zijn grondwet mogen 
die niet indruisen tegen de regels van de Europese Unie. In het geval van Spanje moest onze 
vorige grondwet worden aangepast. Ons rechtssysteem moet zich ook aanpassen aan de 
wetgeving die vanuit Brussel wordt opgelegd. Zo werd in september een nieuwe wet ter 
bescherming van het jodendom toegepast in overeenstemming met de IHRA. Met andere 
woorden, de Europese Unie is een instantie die vreemd is aan Europa, zijn specifieke genial-
iteit en zijn ethisch systeem. Zij maakt deel uit van de ziekte. 

 

DA: Over de EU gesproken: in maart 2022 nam de Spaanse politie contact op met de 
politie van de Bondsrepubliek Duitsland (FRG) in verband met uw reis naar Duitsland. 
Vervolgens fouilleerden ze hem op de luchthaven van Frankfurt/Main, en daarna 
spanden ze een rechtszaak aan wegens vermeende "promotie van NS-propaganda". Dit 
incident haalde destijds zowel in Duitsland als in Spanje de krantenkoppen. Hoe heeft 
die rechtszaak uiteindelijk voor u uitgepakt?   

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Ik werd vrijgesproken en mijn bezittingen werden in september teruggegeven. Mijn advocaat 
vecht nu voor schadevergoeding. Na dat incident ging ik terug naar binnen, zij het met de bus, 
en leefde ik maandenlang onder de naam "Francesca Rienzi", een Italiaanse kunststudente aan 
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de universiteit van Florence. De situatie werd echter veel ingewikkelder na een reis naar Enge-
land, waar ik op de luchthaven van Manchester werd aangehouden op grond van de antiterror-
ismewet. Nadat ik 6 dagen in het Britse land was vastgehouden zonder mobiele telefoon of com-
puter, lieten ze me met rust. Op dat moment reisde ik naar België, van waaruit ik mijn lot zou 
bepalen. Er was een Interpol opsporingsbevel tegen mij uitgevaardigd. Ik wist dat ik terug moest 
gaan naar mijn land en moest wachten tot de situatie zou ontspannen. Maar ik had een verplicht-
ing aan mijn partij in Duitsland en aan mijn kameraden en ik moest consequent zijn in wat ik 
predikte. Ik nam een bus, en na een reis van vele uren kwam ik in Duitsland aan. Ik ging naar de 
demonstratie en deed mijn plicht. Na een paar weken, toen ik in een cafetaria voor een prachtige 
gotische kathedraal van mijn lezingen zat te genieten, kreeg ik een telefoontje van mijn werk en 
een ander van mijn buren: de politie was op zoek naar mij. Ik probeerde daar weg te gaan, maar 
in korte tijd haalde de politie me in omdat ze mijn telefoon geolokaliseerd hadden en ze sloten 
de in- en uitgangen af van de stad waar ik me bevond. 

 

Een wet uit 1947 was op mij toegepast, en voor het eerst in de moderne geschiedenis van de 
Duitse bondsrepubliek werd een burger van de Europese Unie permanent uitgezet zonder dat 
hij eerder een misdaad had begaan of zelfs maar was berecht. Volgens de bondsrepubliek 
werd dit beschouwd als een reële bedreiging voor de democratische orde van het land. Een 
20-jarig meisje beschouwd als het grootste gevaar voor een van de sterkste landen van Euro-
pa? Ja, omdat ze bang zijn, ze zijn gewend om te verbieden en dat verbod wordt gere-
specteerd uit angst, maar zoals ik heb getekend en gezworen in mijn politieverklaring, "Mijn 
eer is Loyaliteit." Ik zal vechten voor Duitsland, voor Europa en voor de nagedachtenis van 
Adolf Hitler zoals de eerste christenen deden, met een fanatisme dat je ertoe aanzet de dood 
te omarmen met een glimlach op je gezicht. Vandaag werkt de bondsrepubliek aan middelen 
en beroepen bij het Europese Hof van Justitie om mij de vrije mobiliteit door het 
Schengengebied te verbieden (een recht dat is opgenomen in titel 1 en 2 van de verdragen 
van de Europese Unie en van de mensenrechten). Ik wens hen succes. 

 

DA: Wat is uw mening over de politieke situatie in Duitsland (in zijn delen: Bondsrepub-
liek Duitsland, Bondsrepubliek Oostenrijk en Luxemburg)? 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Het is een bezettingsregime, zowel militair, economisch als justitieel. Dat conglomeraat van 
papieren dat de grondwet vormt, richt zich op wat zij beschouwen als het grootste probleem 
van het land: de opmars van het nationaal-socialisme. Ze streven ernaar alles te verbieden, 
symbolen, geschiedenis... maar bovenal bestrijden ze de waarheid. Ze willen een van de 
meest capabele rassen in de menselijke geschiedenis reduceren en onderwerpen. Ze willen 
hen doen vergeten wat het is om Duitser te zijn, om niet cultureel, wetenschappelijk, theo-
retisch te produceren. Zij willen hen ontdoen van hun bijzondere karakter en hen reduceren 
tot een zwak en ziek volk zonder persoonlijkheid of identiteit. Duitsland is niet soeverein en 
bestuurt zichzelf niet; Duitsland is een land van slaven, en om dit te ondermijnen is een 
volksrevolutie nodig, ingebed in het kader van internationale samenwerking. De nationaal-
socialisten van de hele wereld hebben dat aan Adolf Hitler te danken. 
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DA: Spanje, als een van de Europese grenzen in dit specifieke gebied, was een van de bel-
angrijkste slachtoffers van de massale immigratie en "vluchtelingen" crisis in 2014/2015. 
Zijn er nog steeds meetbare effecten van deze historische crisis? Hoe zit het met de situ-
atie op Spaans grondgebied in Noord-Afrika? 

 

Isabel Medina Peralta 

 

Natuurlijk, goed, velen van hen slaagden erin zich te vestigen. Het probleem is niet zozeer 
de economische kost, hoewel deze zeer hoog is en grootmoedig superieur aan het staatsgeld 
dat in moederschap, kunst of onderzoek en ontwikkeling wordt gestoken; maar raciaal, 
aangezien het samenleven van biologisch verschillende elementen niet mogelijk is. Hun ge-
woonten, ethiek of capaciteiten zijn wezenlijk anders dan de onze en zij zullen altijd schade-
lijke elementen zijn buiten hun natuurlijke territoria, omdat het onze samenleving destabi-
liseert en belemmert. Als we het al hebben over miscegenatie, raciale verdringing, dan zullen 
we moeten besluiten dat het een probleem is dat zo snel mogelijk moet worden uitgeroeid, 
want een verwoeste buurt kan worden hersteld, maar gemengd bloed heeft generaties en eeu-
wen nodig om weer te harmoniseren, en zelfs op die manier zou het nooit meer goed komen. 

 

DA: Hoe zit het met de nieuwe massale immigratie en "vluchtelingen" crisis? Wordt 
Spanje hierdoor getroffen zoals andere landen? Zo ja, op welke manier? 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Het is iets rampzaligs en we moeten hier een meditatieoefening doen. Wij moeten begrijpen 
dat deze mannen mensenlevens vertegenwoordigen en dat zij hier op eigen risico komen, op 
de vlucht voor een conflict of voor omstandigheden die helemaal niet bevorderlijk zijn voor 
het leven. Zij zijn niet de daders, hoewel zij in Europa aankomen en velen van hen misdaden 
plegen en terreur zaaien. We moeten begrijpen dat deze mensen niet in staat zijn de wereld te 
begrijpen zoals wij die begrijpen, onze cultuur en beschaafd gedrag kunnen niet van hen 
worden geëist. We kunnen niet van hen eisen dat ze in plaats van te vechten en bendes op te 
richten een piano pakken en een serenade brengen. Wij kunnen en mogen dat niet doen omdat 
zij ons niet zijn; wat wij wel moeten doen is de schoonheid van de wereld bewaren, de 
stamdansen van de Surma, de riten van de Masai en de beelden van Botticelli of de Wagneri-
aanse opera's, want alles vormt de polychromie van de wereld, de rijke schat aan ver-
scheidenheid. Welnu, om dit te laten bestaan moet iedereen op zijn plaats zijn, in harmonie 
met zijn omgeving en zijn gemeenschap, want als ze in Europa worden geïntroduceerd zullen 
ze nooit Europees zijn en zal de chaos voelbaar zijn. We moeten dus, om het probleem van de 
immigratiecrisis uit te roeien, tot de essentie gaan, wijzen op datgene wat oorlogen veroor-
zaakt in die landen, wat "Vluchtelingen Welkom" schrijft op de deuren van Europa en zich 
beroemt op het natuurlijke conflict dat deze verzameling rassen veroorzaakt. Het zijn mensen 
en Arische vriendelijkheid moet hen helpen, in hun landen, vechtend tegen de wortel van het 
probleem. 

 

DA: Is de massale immigratie een bedreiging voor de Span-



12 

jaarden? Zo ja, op welke manier?  

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Het is een bedreiging wat betreft de destabilisatie die zij veroorzaken. Op economisch vlak bi-
jvoorbeeld ontvangen zij overheidssteun die uit de zak van de belastingbetaler komt en niet 
bestemd is om bijvoorbeeld de prachtige architectuur van onze steden te herstellen. Het is een 
bedreiging in die zin dat zij banen accepteren met onwaardige lonen waarmee een Spanjaard die 
geen steun ontvangt en legaal leeft, zijn belastingen en zijn huis betaalt, niet zou kunnen overle-
ven, en daarom devalueert de werkgever de lonen en heeft de Spanjaard geen andere keuze dan 
dat onwaardige loon te accepteren dankzij de wet van vraag en aanbod. Maar het grootste prob-
leem ligt in het verlies van onze etnoculturele identiteit, onze natuurlijke omgeving en het prin-
cipe van een homogene gemeenschap waar je problemen die van je buurman zijn. 

 

DA: Wat is de oplossing om deze crisis van massale immigratie en "vluchtelingen" voor 
Spanje en de rest van Europa te beëindigen? 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

We moeten vechten tegen de hoge financiën, tegen de internationale joodse overheersing en 
haar gevestigde systeem; maak de inboorlingen ervan bewust dat het niet onze verant-
woordelijkheid is om de leiding te nemen en dat mededogen niet het ontkennen van je eigen 
leven is. Laat uw broeders inzien dat zij niet zijn zoals wij, dat de mens, zoals elke andere 
soort, duidelijke en onverzoenlijke verschillen vertoont en dat liefde voor rassen niet be-
tekent dat je ze vermengt en vernietigt, maar dat je racistisch bent en vecht voor de zuiver-
heid en het behoud ervan. Racisme moet worden gezien als een natuurlijke en positieve 
ethiek, en daarvoor moeten racisten voorbeeldig zijn en zich niet laten meeslepen door het 
absurde gedrag om een zwarte op straat een "aap" te noemen, omdat hij geen aap is. Wij 
moeten te allen tijde voorbeeldig en rechtvaardig handelen, als verdedigers, vertegenwoordi-
gers en bewakers van het superieure ras. De Ariër moet het licht zijn voor de rest van de 
wereld. 

 

DA: Drijft de huidige vluchtelingencrisis de werving van leden en/of de invloed/
politieke kracht van nationalistische organisaties binnen Spanje? 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Een paar maanden geleden vond in Ceuta en Melilla een gewelddadige episode plaats: 9.000 
immigranten staken met geweld de grens over, waarbij ze politieagenten sloegen, huizen bez-
etten en vrouwen verkrachtten. Op dat moment leek het alsof er meer nationalisten waren dan 
in de SS, maar na een paar tweets verspreidden deze mensen zich en kun je er niet op rekenen 
dat ze een groep zouden organiseren die naar het brandpunt van de crisis zou gaan om deze te 
bestrijden. Alles wat nodig is om deze mensen te "triggeren" is een gewelddadige daad die 
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haat en afkeer opwekt, en dat is niet effectief, want haat leidt niet tot resolute acties. Men 
moet duidelijk begrijpen, met rechtvaardigheid, dat de strijd tegen hen geen actie moet zijn 
die wordt gedreven door haat, maar door liefde voor je volk en je familie en voor de positie 
van de wereld. Alleen mannen die dit begrijpen zullen bereid zijn hun leven te geven. 

 

DA: Hoe sterk is de vijand in uw land? 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Blijkbaar is het probleem niet zo ernstig als in andere Europese landen. In 1492 werden de 
Joden uit ons koninkrijk verdreven en wij slaagden erin het grootste rijk in de moderne geschie-
denis te worden. Maar hoewel wij niet het probleem hebben dat Oekraïne, Duitsland, Roemenië 
of Polen hebben, hebben en hadden wij een ernstig probleem. De Joden zijn er altijd, het is niet 
genoeg om ze alleen uit ons land te verdrijven of ze te dwingen zich te bekeren (zoals in de in-
quisitie werd gedaan) want "ze zijn de meesters van de leugen" en ze vestigen zich weer, verbor-
gen maar op strategische posities. Het meest voorkomende Joodse type in de geschiedenis van 
Spanje was niet de Asjkenazische, zoals onze Europese broeders te schande maakten, maar de 
Sefardische: een minder luidruchtig Joods type, niet zo geïnteresseerd in politiek en bloedige 
revoluties. Hij was een culturele Jood die al bezig was met de voorbereiding van die "zwarte 
legende" die zo wijdverbreid is over ons volk. Een invloedrijke Jood die zich integreert in 
regerings- en bureaucratische organen, die adviseur wordt van een koning of een republikeinse 
president. Franco heeft het internationale Jodendom enorm geholpen om zich ook in Spanje te 
vestigen, door zijn leningen te aanvaarden en concessies weg te geven. 

 

Nu heeft Spanje dezelfde Joodse invloed als de rest van Europa, omdat er geen nationale bed-
rijven zijn. De munt is ook de euro en het land is onderworpen aan rente en Joodse schuld; de 
energiesystemen zijn niet in handen van de belangrijkste leveranciers, maar hebben het merk 
van Jahweh in hun achternaam staan. De bioscoop of de pers die geconsumeerd wordt is ook 
Joods. Wij maken deel uit van de wereld en de wereld van vandaag heeft een eigenaar. 

 

DA: Uw politieke werk heeft al veel stof doen opwaaien, vooral door de sterke druk van 
het internationale zionisme. Heeft/heeft u daar in uw dagelijks leven gevolgen van 
ondervonden? Zo ja, leg dat eens uit. Leg ook uit aan onze jongere lezers hoe om te gaan 
met repressie. 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Ja, ik zou mezelf voor de gek houden als ik dat zou ontkennen. Het pad van een politiek 
soldaat gaat niet over rozen, het is niet leuk of aangenaam; het is een weg van voortdurende 
opoffering. Voordat ik een bekende figuur werd in de strijd, schopte mijn vader me het huis 
uit vanwege mijn militante inzet. Ik heb vrienden en familieleden verloren, en natuurlijk is 
het heel moeilijk om in mijn omstandigheden een romantische relatie te onderhouden. Ik ben 
ontslagen van banen en contracten geweigerd alleen om ideologische redenen. Ik word vaak 
zonder reden vastgehouden, ik kan niet reizen (en als ik wel reis naar landen waar ik wel naar 
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binnen mag moet ik dagenlang worden vastgehouden bij de douane), ik heb rechtszaken lo-
pen, en in een daarvan vragen ze me drie jaar gevangenisstraf voor een demonstratie georgan-
iseerd in het kader van een Marokkaanse migratiecrisis. In februari 2021 werd ik door 
verschillende landen in Europa als terrorist beschouwd... Maar eerlijk gezegd, hoewel het me 
natuurlijk aangaat en me raakt, aanvaard ik deze gevolgen met vreugde omdat ik weet dat ik 
vecht voor een zaak die groter is dan mijn eigen leven. 

 

Mijn persoonlijk advies is dat jonge militanten die nog op tijd zijn, proberen de steun van hun 
familie en jeugdvrienden niet te verliezen, want we mogen dat deel van ons leven niet op-
geven omdat we juist vechten om het te behouden en te versterken. Als dat onmogelijk is, ga 
je gang, we moeten stoïcijns zijn en onze plicht doen. We moeten ons als onbeduidende indi-
viduen opstellen en onze genoegens en luxe verachten, maar tegelijkertijd onszelf waarderen 
als bronnen en bolwerken van een onsterfelijke idee: dankzij ons wordt de vlam van het na-
tionaal-socialisme levend gehouden. 

 

Je moet fanatiek zijn, fanatisme verzet bergen en onze wil moet onbreekbaar zijn: Zo hard als 
onze marmeren adelaars en zo licht als onze vlag; Je moet leren opofferen. 

 

DA: ZOG probeert je ook te "deplatformeren" (uit de politiek te halen of je te 
laten vervolgen) Hoe ga je daarmee om? 

 

Isabel Medina Peralta:  

 

Het is een natuurlijk gevolg dat ik aanneem als onderdeel van het pad dat ik besloten heb te 
volgen. 

 

DA: Heb je projecten/plannen voor de 
toekomst? 

 

 Isabel Medina Peralta: 

 

Blijf trainen, studeren, lezen, onderzoeken, cultureel bijdragen met geschriften en daden... 

enz. Ik werk momenteel aan een boek dat ik binnenkort hoop te publiceren. Mijn plannen 
voor de toekomst zijn niets anders dan te blijven strijden voor onze ideeën, zonder rust. In ie-
mands strijdbaarheid zijn er twee polen die we niet mogen negeren, Siegfried en Godmund: 
de adelaar en de slang, beschouwing en actie. Zonder een leerstellige basis kan er geen vast-
beraden actie worden gevoerd, en zonder actie zijn ideeën niet meer waard dan stof op een 
plank te verzamelen. Meer in het bijzonder bereid ik mij voor om te kunnen uitvoeren wat de 
Duitse Republiek in haar uitwijzingsdecreet leek te intuïtief: Nationaal Socialisme als een 
grote reus georganiseerd in heel Europa en in de zusterlanden. Ik heb voorgesteld om ervoor 
te vechten dat het nationaal-socialisme weer legaal wordt en gezien wordt voor wat het is, een 
doctrine die de toekomst van ons tijdperk moet transmuteren. 
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DA: Wilt u literatuur aanbevelen? Zo ja: welke boeken? 

 

 Isabel Medina Peralta: 

 

Ik raad Engelstalige nationaal-socialisten ten zeerste aan zich in te spannen om Spaanse stukken 
te vertalen, want die zijn onmetelijk rijk. Ik raad u aan "La Conquista del Estado" en "Fascisme 
in Spanje?" van Ramiro Ledesma Ramos te vertalen en in uw land te publiceren. Ik raad ook aan 
"Nuestras Ideas" van Ramon Bau te lezen, een ideale tekst om nieuwe kameraden kennis te laten 
maken met ons wereldbeeld. Anderzijds geloof ik dat om een nationaal-socialist te zijn en echt 
te begrijpen wat het betekent, de jonge militant eerst werken moet kennen als de Ilias, die ik 
beschouw als de "Bijbel van de Ariër", evenals ridderromans, De Faust, de belangrijkste Wag-
neriaanse plots... enz. Eerst moet je weten wat het betekent om Europeaan te zijn (in Europa of 
in Amerika) om voor je ras te kunnen vechten. Ten slotte, het belangrijkste, dat wat niet gecor-
rumpeerd of overschreden wordt door de winden van onze tijd. De hoeksteen van onze ideeën, 
MEIN KAMPF en de toespraken van de Führer, evenals de essentiële boeken uit de partijbiblio-
theek, zoals "Het manifest tegen de woeker en de slavernij aan de rente" van Feder. 

 

DA: Bedankt voor het interview. Ga zo door. De overwinning is voor ons! Voel je vrij 
om enkele laatste woorden toe te voegen aan de lezers. 

 

Isabel Medina Peralta: 

 

Ik wil u bedanken voor het lovenswaardige werk dat u verricht met de publicaties van uw 
tijdschrift, evenals voor uw belangstelling om de geschiedenis van mijn land te kennen en 
mij de ruimte te geven om de problemen die mijn land en mijn continent verstikken aan de 
kaak te stellen. 

 

Wij zullen overwinnen en het rijk van duizend jaar zal zegevieren. 

  

Heil Hitler! 
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